
Vertellen over 
moeilijke bijbelse
geschiedenissen

Als de bijbelgedeelten geweld, 
angst en dood bevatten

Erna van Dulken



Even voorstellen

Erna van Dulken
Gezinswerker / 

jeugdwerkadviseur



Wat 
zie je?



Wat 
zie je?



De troost 
van 

de ruige 
kinderbijbel



Geloofs-
ontwikkeling, 

wat is dat?



0 – 1 jaar
• Geborgenheid en veiligheid

• Baby is gevoelig voor hoe er over God 
gesproken wordt

• Vaste rituelen maken de wereld 
voorspelbaar: zingen, voorlezen, samen 
bidden 

• Voor je baby praten – ‘ik hoor erbij’



1 – 3 jaar
• Peuters imiteren graag. Laat zien wat geloven 

betekent. 

• Betrek God bij alles in het dagelijkse leven en 
leg uit wat je doet.

• Peuter maakt zich nog geen voorstelling van 
God

• Hoe spreek je met en over God, bij het 
Bijbellezen en bidden? 

• Zelf doen – zelf een verhaal kiezen, zelf 
bidden

Boodschappen 
doen voor een zieke

Vertel: God vindt het 

belangrijk dat wij elkaar 

helpen



4 – 6 jaar
• Goed voorbeeldgedrag van ouders en 

handelen uit liefde is belangrijk. 

• Je kleuter maakt zich een voorstelling van 
God met menselijke eigenschappen en 
trekken; het kijkt naar jou!

• Een kleuter houdt van verhalen

• Kleuter begrijpt vooral wat hij kan zien, 
horen en voelen

• Fase van ontdekken, uitproberen: moedig aan.  
Gaat het mis? Keur niet je kind af maar 
verkeerd gedrag.

Concrete 
verhalen

Kleuter luistert naar verhaal 

en geniet van het verhaal van 

David die de leeuw verslaat. 

Het doet de geluiden na. En 

het luistert met een 

gespannen blik



7 – 10 jaar
• Ontwikkeling van het geweten. 

• Kinderen leren van wat zien. Goede voorbeelden 
blijven belangrijk. Geef je fouten toe en vraag je kind 
en God om vergeving. 

• Ontwikkeling geweten en schuldbesef. Het werk van 
de Heere Jezus (schuld wegdoen) kan meer betekenis 
krijgen.

• Leg principes achter Bijbelse verhalen uit, praat over 
het Bijbelgedeelte dat je leest



> 10 jaar
• Tieners willen graag zelf nadenken over geloofsvragen

• Tieners vragen naar verbanden, achtergronden van 
Bijbelverhalen. Wat is de zin van iets?

• Ga eerlijk erop in. Ze voelen haarfijn aan of je ze serieus 
neemt

• Wees identificatiefiguur, wees beschikbaar – belangrijk 
voor mensbeeld en Godsbeeld. ‘Ik ben de moeite waard 
voor God’

• Laat merken dat je ook niet alles begrijpt. Samen op 
zoek gaan naar antwoorden

• Voer gesprekjes terwijl je (samen) bezig bent



God openbaart 
Zich!

• Beeld is nooit volledig

• We leven na de zondeval

• Grenzen aan openbaring

• Blijf dicht bij de Schrift

• Eerlijk luisteren



De troost 
van 

de ruige 
kinderbijbel



Drie redenen:

1. Pedagogisch: vertel over het 
kwaad en zeg dat het voorbij 
gaat

2. Theologisch: moedig aan tot 
geloof omdat er verlossing is

3. Filosofisch: oefen een 
grondhouding van geloof, 
hoop en liefde



Op weg



Met elkaar 
in gesprek



Community
Word lid van de Goed in vorm



Toerustingsplatform

Goed in vorm

www.goedinvorm.nu

Maandelijkse 
inspiratie

Volg ons op 
Instagram



Bedankt!
Heeft u nog vragen? 

Blijf er niet mee zitten, 
maar stel ze!

Dit kan ook per mail:

erna@goedinvorm.nu
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